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Nieuwsbrief

Reis naar Polen

De sauna

Het doel bereikt
hij is weer klaar!

Wist je dat
Het najaar heerlijke

Het voorjaar is begonnen

De grote klussen binnen zijn gedaan en we gaan buiten weer verder
temperaturen en

Net voor dat het hoogseizoen begint hebben we alle grote klussen. Lees vooral prachtige kleuren in
saunaruimte en bergruimte voor de fietsen af kunnen ronden. De winter is net Polen kent?
voorbij. Prachtig om te voelen en te zien hoe de natuur er dan ook in een week
voorjaar explodeert . Wat hebben we genoten van de paarse hellingen vol met
krokussen. Voor Eke de eerste keer dat hij het zag. Ik had het geluk om het
vorig jaar al te mogen zien. Het blijft bijzonder hoe zo'n klein plantje zich door
de smeltende sneeuw wringt. Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste
details voor de inrichting van de (nieuwe) grond boven ons en onze eigen tuin.

Tatra, Gorce of
in Spisz
Het is aan jou voor
welk gebied je
kiest, maar altijd
uitstekend
gemarkeerd.
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Wandelen in de
Pieniny, Hoge
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De plannen voor de inrichting maken we samen met
studenten van NHL Stenden. We merken dat zowel
wij als onze gasten genieten van de plek waar we
wonen. En dus komt er geen glamping, maar gaan we
de ruimte benutten om mooie terrassen te maken.
Natuurlijk met vuurplek en verschillende bloemen en
struiken. We hopen dit jaar ook wildplukwandelingen
te organiseren. Met onze eigen gasten en aangevuld
met de lokale bevolking. Wandelen combineren met
lekker eten uit eigen moestuin en wat de natuur ons
biedt. Ontzettend veel zin om dit in detail uit te
werken. Inmiddels hebben we de eerste kruiden en bosaardbeien geplant en wachten we op de
definitieve plannen voor de rest van de grond. In de volgende nieuwsbrief vast meer hierover.

Lees ook onze wekelijkse blog en mis daardoor niets: https://www.reisnaarpolen.nl/blog/

Het na jaar' zijn wat korter, maar de kleuren daarentegen
intenser. Niet voor niets spreken de Polen
vaak van een gouden herfst. Wij verwelkomen
jullie graag in onze uitstekend geisoleerde
vakantiewoning. Hoe lekker is het om te
genieten van de haardwarmte of na een dag
buiten de sauna in te kunnen duiken. Nee het
waterbad is definitief weg dus nu vind je
daar alleen nog een heerlijke saunaruimte.
Bel/ mail of app ons gerust om de
mogelijkheden te bespreken.

De zomer moet nog beginnen en wij denken
alweer aan het najaar. Dit heeft alles te
maken met het feit dat we voor de komende
maanden grotendeels volgeboekt zijn.
Wanneer je goed zoekt kun je her en der nog
een paar dagen vinden, maar een week gaat
lastig worden. Uit ervaring weten we dat het
najaar hier heerlijke temperaturen kent.
Prima temperaturen om ook actief met
buitensporten bezig te kunnen zijn. De dagen

ONTBIJT EN DINER

Met de komst van het voorjaar en ook de zomer is het voor ons
makkelijker om aan lokale groenten en fruit te komen. De
schapenkaasboer (bacéwka in het Pools) is vorige week weer open
gegaan. Net als de fruit en groente stalletjes aan de kant van de
weg. We vinden het heerlijk om zo de mooiste producten voor het
ontbijt of wanneer jij dit wilt avondeten te verzamelen en
natuurlijk te bereiden. Zo konden we vorige week bij de Bacowka
lamsbout kopen en deze voor onze gasten op de barbecue
bereiden. Wel nadat we deze eerst zelf uitgebeend hadden. Zo
leren we steeds meer lokale gebruiken en komt onze opleiding. Eke
tuinbouw en ik Levensmiddelentechnologie steeds vaker van pas.
Wij zorgen voor het eten en jij hoeft alleen maar te genieten.

2



https://www.reisnaarpolen.nl/blog/

Witam Eke en Goitske
info@reisnaarpolen
Swietnego Floriana 11
34-442 Lapsze Wyzne Polen
06-55131343
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